
Nieuwsbrief april en mei 2019

Carla Mulder overleed op 27 februari 2019. De druk bezochte uitvaartdienst vond plaats op 6
maart 2019. Op haar manier was Carla zeer betrokken bij onze gemeenschap. We wensen 
de familie heel veel sterkte toe. Lees haar In Memoriam.

Binnenkort is het weer Pasen. Het feest van de opstanding uit de dood. De grondslag van 
ons geloof. Ik wens een ieder mooie dagen toe.

Deze nieuwsbrief is weer gevuld met mooie verslagen. Een verslag van onze viering op 26 
januari, vijf jaar Statie. Een terugblik op Wereldgebedsdag, dat jaarlijks wordt gehouden in 
het kerkgebouw De Rank, inmiddels een mooie traditie geworden! Verder verslagen over de 
gehouden Synode op 16 maart en onze jaarlijkse vergadering van de Statie H. Elia. 

Maar ook in deze nieuwsbrief een mooie overweging over Pasen, stof tot nadenken. 

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

Kerkdiensten om 19.00 uur tenzij anders vermeld.

Zaterdag 13 april. Palmzondag

Donderdag 18 april. Witte Donderdag

Vrijdag 19 april. Goede Vrijdag om 16.00 uur

Zaterdag 20 april. Paaswake

Zaterdag 11 mei. 4e zondag van Pasen

Zaterdag 25 mei. 6e zondag van Pasen

Voorwoord bij Eucharistievieringen

13 april, Palmzondag 
Wat het volk roept…
Lucas 19:29-40, Jesaja 50:4-7, Lucas 22:1-23, 56

Het ene moment Hosanna! Het volgende moment: Kruisig hem! We horen het allebei in deze
dienst, waarin eerst de palmtakken worden gezegend en later het lijdensverhaal wordt 
gelezen. Kan de publieke opinie zo makkelijk omslaan dan? Je moet het vrezen. En als het 
zo is, dan is het dus van alle tijden. Mensen kijken naar elkaar, laten zich makkelijk 



meeslepen. Midden in de waan van de dag volgen we het verhaal van Jezus. We gaan de 
week in waarin het erop aankomt. We noemen het de Goede Week, maar er zal veel 
gebeuren wat niet goed is. Lijden dat mensen elkaar aandoen, vrienden die elkaar in de 
steek laten. Maar ook: Vrouwen in Jeruzalem, die huilen en meeleven, Simon van Cyrene die
helpt het kruis te dragen, de maaltijd van Jezus met zijn vrienden. Goed wordt het door het 
perspectief dat de mensen die Hosanna roept wel benoemen: Hosanna betekent letterlijk 
Redding is daar! Maar verstaan ze wat ze roepen? In Jezus is redding inderdaad, God redt 
dwars door de dood. Maar dan hebben we het al over Pasen. Zo ver is het nog niet.

18 april, Witte Donderdag, 
Dienstbaar als laatste gebaar
Exodus 12:1-14, 1 Kor. 11: 23-32, Johannes 13:1-15 

Ook een dienst met twee gezichten. De laatste maaltijd die Jezus hield met zijn vrienden is 
het begin van zijn lijdensweg, maar ook het begin van het gebaar bij uitstek dat Hij ons heeft 
gegeven: het samen maaltijd houden, breken en delen met elkaar en Jezus zelf in ons 
midden, vieren van eucharistie. Het Gloria mag weer gezongen worden, dat sinds het begin 
van de 40-dagentijd niet meer klonk… maar later slaat de dienst om. We maken het altaar 
kaal. Het is de opmaat naar de Goede Vrijdag. In onze harten nemen we mee wat Jezus 
deed in die laatste maaltijd, vóórdat Hij met brood en wijn aangaf wat er met hem zelf zou 
gebeuren. Hoe hij neerknielde en de voeten van zijn vrienden waste, als teken van oprechte 
dienstbaarheid en betrokkenheid. Een richtingwijzer naar hoe we kunnen leven in zijn 
geest… maar eerst wacht de donkere nacht van het lijden, dat onontkoombaar is.

19 april, Goede Vrijdag, 
Tot het uiterste
Wijsheid 2:1, en 12-24, Exodus 12:21-28, Johannes 18:1-19:42

‘De goddelozen redeneerden onjuist toen zij onder elkaar zeiden: Kort en vol verdriet is ons 
leven, er is geen remedie tegen de dood…’ Zo klinkt de eerste regel waarmee de dienst van 
Goede Vrijdag begint. Lijden en dood… geen mens die er geen ervaring mee heeft. Het is 
soms zo veel dat mensen te verduren hebben. We volgen de weg die Jezus ging, en naast 
hem dragen we ons eigen kruis, het verdriet om wat onszelf en anderen overkwam en 
overkomt. Als we de moeilijkste uren uit het leven van Jezus mee-beleven wordt pas echt 
duidelijk wat het betekent dat God in Christus mens geworden is. Aan den lijve heeft Hij 
ervaren wat lijden en sterven is. En toch is dit een verhaal over hoe die goddelozen, die in 
het boek wijsheid worden genoemd, geen gelijk krijgen. Er ís een antwoord op de dood. 
Maar niet één die de dood kan voorkomen. De dood wordt niet omzeild, maar dwars er 
doorheen wordt een nieuw begin zichtbaar. Die zien we niet meteen. Maar we kunnen ons 
vasthouden aan het geloof dat God trouw is, en erbij is, als mensen tot het uiterste moeten 
gaan.

20 april Paaswake 
Een ongedachte nieuwe weg
Genesis 1:1 – 2:23, Exodus 14:15 – 15:1a, Romeinen 6:3-11, Lucas 24: 1-10

Het licht van Pasen breekt door in de nacht! De dienst begint met het Paasvuur waaraan de 
Paaskaars wordt ontstoken, symbool van Christus zelf. Het is de meest rijke liturgie uit ons 
kerkelijk jaar. En het beste te verstaan als je hebt meegemaakt wat eraan voorafging, als je 
in de hele Goede Week in de diensten het verhaal hebt beleefd en doorleefd. Pas als je hebt 
ervaren hoe donker het was, kun je het licht op waarde schatten. Pasen komt van het 
Hebreeuwse woord Pesach, dat passeren betekent. In het Joodse Paasfeest (en óók in het 
Christelijke) wordt de uittocht uit Egypte gevierd. Het land, waar het leven van het volk leek 
te zijn doodgelopen in onderdrukking en slavernij, bleek te passeren, richting een nieuw 
begin. Zonder pijn en moeite ging dat niet. Maar er kwam wel een land van belofte in zicht. 



God vernieuwt het leven van mensen. Waar alles hopeloos lijkt, zaait Hij kiemen van nieuw 
begin. We hebben er allemaal behoefte aan.

11 mei, 4e zondag van Pasen 
Een schaap zijn moet je ook maar durven 
Handelingen 13:26-33, Openbaring 7:9-17, Johannes 10:22-30

‘Was ik een schaap, dan wist ik het wel’ zo heet een gedicht van Karel Eijkman dat een 
bewerking is van psalm 23. ‘Was ik een schaap, was hij mijn herder. Was ik een schaap, 
bracht hij mij verder.’ Zo simpel is het. Er is wederkerigheid: het schaap vertrouwt de herder 
volledig. En de herder zegt: jij zult niet uit mijn hand worden geroofd. Door niemand. Nooit.
De vraag is echter: wie durft de herder zó te vertrouwen? Jezus wordt omringd door mensen 
die eerst willen weten, en zich dan pas eventueel toevertrouwen. ‘Laat ons toch niet langer in
onzekerheid!’ roepen ze naar Jezus. ‘Ben je nou de Christus of niet?’ Maar zo werkt het niet. 
‘Je kunt niet in Mij geloven, als je niet hoort bij mijn schapen’, zegt Jezus. Er is geen weten 
van afstand. Niet veilig en anoniem even van achter je computer surfen en dan bepalen of je 
mee zult doen. Je kunt alleen weten door mee te gaan, door mee te doen, door je toe te 
vertrouwen. Was ik maar een schaap, die dat gewoon deed, is de zucht die te horen is in het 
gedicht van Eijkman. Want daarin zit ‘m de kneep.

25 mei, 6e zondag van Pasen 
Geen geloof dat ons omver blaast
Handelingen 14:8-18, Openbaring 21:10-21 en 22-27, Johannes 14:23-29

Stel dat we als christenen wonderen zouden kunnen verrichten, zoals Jezus dat deed! Dat 
blinden gaan zien en melaatsen genezen worden, dan zouden onze kerken toch weer 
volstromen met mensen, dat zou nog eens indruk maken! De eerste lezing van vandaag 
helpt ons uit de droom. Hier wordt verteld hoe de leerlingen van Jezus, na de hemelvaart van
Jezus, een man genezen die al vanaf zijn geboorte verlamd was. Een spectaculair wonder 
toch! Maar het effect is teleurstellend. De mensen zien in Petrus en Barnabas de goden die 
zij al vroeger vereerden en willen hen direct een offer gaan brengen. En hoe hard Petrus en 
Barnabas daartegen ook protesteren en de mensen wijzen op de ene God van hemel en 
aarde, het helpt niet. De mensen zijn gewoon bijna niet te houden om toch aan hun eigen 
goden te gaan offeren. Geloven moet uit een andere hoek komen. Geen machtsvertoon van 
goden dat een mens omver blaast. Maar een geloof dat mensen op hun benen zet. Dat is om
de een of andere manier toch moeilijker te geloven…

In Memoriam Carla Mulder – Engeldal 
          19 april 1946 – 27 februari 2019

Carla werd geboren in Paramaribo, Suriname. Ze kwam naar Nederland om de hoofdacte 
voor het onderwijs te halen in Oudenbosch. Toen ze daarmee klaar was kreeg ze direct de 
vraag of ze wilde komen werken op een school in Roozendaal. Ze werkte jarenlang op wat 
toen een LOM-school werd genoemd, later een MLK-school en weer later het speciaal 
onderwijs. Ze ontmoette Cees Mulder, met wie ze trouwde. Zijn werk als biochemist aan de 
VU in Amsterdam maakte dat ze in Mijdrecht kwamen te wonen. Ze kregen twee kinderen, 
Kenneth en Estelle. Later werden ze ook de trotse opa en oma van Joël, Ellis en Joah. Hun 
eerste kleinkind Joël overleed helaas vlak na zijn geboorte. Een groot verdriet voor zijn 
ouders, Estelle en Wilbert, maar ook voor Cees en Carla. Hij bleef en blijft voorteven in hun 
hart. En een klein houten hartje dat met Joël verbonden is ging mee met Carla toen we 
afscheid van haar namen

Carla was een bescheiden vrouw, ze was er bepaald niet van om de aandacht naar zich toe 
te trekken. Ze voelde zich enorm verbonden met de mensen om haar heen. Daar ging haar 



aandacht en zorg naar uit. Dit gold voor haar gezin maar ook voor de vele kinderen die ze 
tegenkwam op de scholen waar ze werkte. Ze zag in ieder kind het goede en probeerde dat 
te bevestigen en te versterken. Ze was actief en betrokken bij de statie van de H. Elia en de 
parochie van Johannes de Doper, en bleef in beide kerken komen omdat haar hart daar lag 
en haar geloof de verschillen oversteeg. Graag bezocht ze de bijbelgroep van Gerard 
Flutters en die in onze statie. Ze luisterde en zei niet veel, maar als ze wat zei was het altijd 
iets dat getuigde van haar wijsheid, die door haar levenservaring was gegroeid. Zo zei ze me
ooit toen ik het eens had gehad over roeping: ‘ik denk niet dat we worden geroepen, maar 
dat we worden gestuurd.’ Ze baseerde dat op ervaringen waarin het haar pas na afloop 
duidelijk was geworden waarom zij en haar man precies op dat moment ergens moesten 
wezen: ze konden daar van groot belang zijn voor iemand. Ze vertelde me dat ze in haar 
leven had ervaren dat het belangrijk is om open te staan voor wat er op je afkomt. Zo kun je 
onderdeel zijn van Gods plan. Het woord roeping suggereerde voor haar te veel dat je zelf al 
van tevoren zou kunnen overzien wat zo ongeveer de bedoeling is…
Eind januari werd ze zeer plotseling ernstig ziek, en kwam ze op de intensive care van het 

ziekenhuis in Utrecht terecht. Vijf weken vocht ze 
daar voor haar leven, maar het was een strijd die 
ze niet kon winnen. Ze kon nog naar huis komen 
om daar te sterven, omringd door haar familie. Op 
de rouwkaart schreven zij de tekst: ‘Jij verstond de 
kunst van bij ons horen.’ Op aswoensdag 6 maart 
namen we afscheid van haar in een overvolle 
Veenhartkerk, waarna zij werd begraven op het 
kerkhof bij de St. Jan. Daar op het kerkhof 
begeleidden haar familie en vrienden uit Suriname 
haar afscheid met liederen vol liefde en vertrouwen
op de Eeuwige, die haar in zijn liefde zal hebben 
opgevangen. Moge de kleine Joël haar daar de 
weg wijzen.

Overweging 

PASEN: DE VERRASSING VAN HET LEVEN

Midden in het leven zijn wij met de dood omvangen
Wie zoeken we als onze Helper tenzij U, Heer, 
Die terecht om onze zonden vertoornd zijt?
Heilige God, heilige Sterke,
Heilige, barmhartige Verlosser
Lever ons niet over aan de bittere dood.

Op U hebben onze vaderen gehoopt
Op U hebben zij gehoopt en Gij hebt hen verlost.
Tot U hebben onze vaderen geroepen
Zij hebben geroepen en zijn niet beschaamd.
Eer aan de Vader en de Zoon
En de Heilige Geest.

Dit is de vertaling van een Gregoriaans gezang (Media vita in morte sumus) dat vermoedelijk
rond het jaar 750 in Frankrijk is ontstaan. De eerste regel komt u misschien bekend voor 
vanwege een hedendaags kerklied dat op het oude lied is gebaseerd maar waarin de 



woorden precies worden omgedraaid: Midden in de dood zijn we in het leven (Muus 
Jacobse).
Die omdraaiing van de woorden lijkt eigenlijk voor de betekenis niet veel verschil te maken. 
Hoe je het (eventueel letterlijk) ook wendt of keert, leven en dood liggen dicht bij elkaar. 
Dichter dan ons lief is, realiseren we ons de vele keren dat we in ons leven door de dood 
worden verrast. Want hoe vaak het ook gebeurt, we houden er liever toch geen rekening 
mee, met de plotselinge dood van geliefden, met natuurgeweld of menselijk geweld, of met 
ernstige ziekte. We kunnen daar ook geen rekening mee houden, of sterker nog: we wíllen 
het ook niet! Het lijkt in tegenspraak met het leven, dat toch vooral gelééfd moet worden.
Maar kunnen we dan alleen leven als we dood en lijden – na elke confrontatie opnieuw - uit 
ons leven proberen weg te bannen, als we de dood taboe verklaren? Hier en daar lijkt het er 
in onze samenleving wel op dat dat wordt geprobeerd. Sommigen dromen van een manier 
waarop een mens inderdaad onsterfelijk kan worden, dat er wel een manier zal worden 
gevonden om het verouderingsproces te stoppen of zelfs weer ongedaan te maken. In onze 
samenleving is jong zijn het ideaal en het wordt gelijkgesteld aan nog zeeën van tijd hebben 
(alhoewel dat niet zo hoeft te zijn). Wie oud en/of ziek is lijkt op de een of andere manier 
vaak toch minder waard.
Wat hier wordt weggemoffeld is dat het leven – die ‘eindeloos’ lange tijd die de jeugd 
zogezegd nog vóór zich heeft – een aaneenschakeling is van momenten van eindigheid en 
van dood. Steeds weer komen er tijden en mensen nooit meer terug, steeds weer moeten 
we afscheid nemen. En regelmatig lopen we aan tegen grenzen, die van onszelf en van 

anderen, niet zelden lopen er wegen dood. Hoe langer je leeft, des te 
meer dood maak je mee.
Misschien is dan die omkering van woorden zoals Muus Jacobse ze 
heeft opgeschreven toch niet zo toevallig, en wel vol betekenis: 
midden in de dood zijn we in het leven. Door de omkering legt hij de 
nadruk op het laatste woord, het leven. Dat wij al levend steeds 
worden geconfronteerd met de dood betekent niet dat we niet volop 
kunnen leven. Leven is dan niet het ontkennen van eindigheid en van
grenzen, niet lijden en de dood proberen zoveel mogelijk uit te 
bannen. Wie dat probeert te doen zoekt een illusie van een zekerheid
die niet van dit leven is en moet steeds strijden tegen de angst dat 
lijden en dood toch een keer het pad kruisen.
Pasen is hier omdenken. Pasen gaat er niet over dat we midden in 
het leven door de dood kunnen worden overvallen, maar dat we 
midden in de dood kunnen worden verrast door het leven. In de 
Goede Week gaan we het lijden en de dood niet uit de weg, niet om 
de somberheid op te zoeken, maar omdat het lijden en de dood er 
stomweg is. Om ons heen, in de wereld, heel dicht bij ons en in ons. 
Pasen is het vieren van het leven, niet als zekerheid die we 
krampachtig (en tegen beter weten in) willen veiligstellen, maar als 

een geschenk dat we van God hebben gekregen, en dat we steeds opnieuw krijgen. Dwars 
door de dood heen, dwars door het lijden en ook dwars door onze onmacht en alle grenzen 
waar we tegenop lopen, kunnen we worden verrast door het leven dat zich opnieuw voor ons
opent. Zoals het oude lied het zegt: op U hebben onze vaderen gehoopt en tot U hebben zijn
geroepen, en Gij hebt hen verlost. Ze waren niet overgeleverd aan de bittere dood, niet 
voorgoed. Zo moge het zijn!

Een goede opgang naar Pasen gewenst.
Erna Peijnenburg



Activiteiten

Bijbelmeditatie avond
 
Op woensdag 29 mei is er weer een Bijbelmeditatie avond.
Dit keer bij Mariëtte Fakkeldij ( Tel.: 281905)
Aanvang 20.00 uur.
U ben allen van harte welkom.

Boekpresentatie 18 mei

Op 18 mei aanstaande vindt de boekpresentatie plaats van het door Mgr. dr. Dirk Jan 
Schoon geschreven boek:

Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome
De dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict 
de Waal over hun reis naar en hun verblijf in Rome, 1700-1703.

 

Over het boek: Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in
de Republiek. Meer nog dan zijn voorgangers kreeg hij met tegenwerking te maken. 
Beschuldigingen van jansenisme leidden ertoe, dat hij zijn beleid bij paus Clemens XI moest 
gaan verdedigen. Coddes verblijf in Rome duurde bijna drie jaar. Dankzij de dagboeken van 
hemzelf en van twee reisgenoten, nu integraal uit het Latijn vertaald en toegelicht, krijgen we
inzicht in dit proces. De afloop was dramatisch: in 1702 werd Codde geschorst en in 1704 
definitief afgezet. Deze maatregelen leidden in de Republiek tot protest en uiteindelijk tot 
twee gescheiden katholieke kerkgenootschappen.

De presentatie begint om 14.00 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. U bent van harte 
welkom in de Oud-Katholieke Kerk aan de Ruysdealstraat 39 te Amsterdam. De toegang is 



vrij. U wordt wel gevraagd u aan te melden - per e-mail aan mw. Marina van der Waag 
(secretarismarinawaag@gmail.com).

Het programma van die middag ziet er als volgt uit.
Diverse reacties op het boek door:
Prof. Dr. Mirjam de Baar
Hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd, Universiteit 
Leiden
Dr. Joep van Gennip, Universiteit Tilburg
Postdoctoraal onderzoeker en docent, Universiteit van Tilburg
Dr. Lydia Janssen
Postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen/KU Leuven

- Muzikaal intermezzo -

Respons door Dr. Dick Schoon
Bisschop van Haarlem; toegevoegd onderzoeker Oud-Katholiek Seminarie

Discussie met de zaal
Afsluitende receptie

Het boek is voor EUR 49,- verkrijgbaar via de boekhandel of uitgeverij Verloren 
www.verloren.nl

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten

De kerk is overal

Statie H. Elia, de oud katholieke kerk van Mijdrecht

In de Veenhartkerk huist een actieve gemeente die elke zondagmorgen samen komt. Maar 
wist u dat er op zaterdagavond ook regelmatig diensten worden gehouden? Om de veertien 
dagen komen dan de gemeenteleden van de oud katholieke kerk bijeen. Op de laatste 
zaterdag van januari was het feest omdat de statie, zeg maar de parochie, 5 jaar bestaat. 

De oud katholieke kerk is eeuwen geleden ontstaan uit onvrede met de Rooms Katholieke 
kerk. Ze erkent de paus niet, het celibaat is niet verplicht en het priesterambt staat ook open 
voor vrouwen. Bijna negen jaar geleden herhaalde de geschiedenis zich een beetje in 
Mijdrecht. Na onenigheid van een koor met de leiding van de Rooms Katholieke  parochie 
zijn veel koorleden vertrokken en vonden onderdak bij de oud katholieke kerk in Aalsmeer. 
Besloten werd om op gezette tijden ook diensten te houden in Mijdrecht. Vijf jaar geleden 
kreeg de groep een officiële status:  de statie H. Elia De Ronde Venen. Op dit moment zijn er
ongeveer 60 leden en gastleden.

We worden hartelijk ontvangen. In de hal liggen kaarsen en staan de glazen al klaar voor de 
borrel na afloop. Op een tafel bij de ingang van de kerkzaal staat een icoon met enkele 
brandende waxinelichtjes. Het licht in de kerkzaal is gedempt.

http://www.verloren.nl/
mailto:secretarismarinawaag@gmail.com


Voorgangers in de feestelijke dienst zijn pastoor Erna Peijnenburg , die parttime verbonden 
is aan de statie, en bisschop Dick Schoon.
Om zeven uur nemen we plaats in de kerkzaal  en na het welkomstwoord gaan we weer 
terug naar de hal voor de zegening van de kaarsen. De bisschop, voorzien van mijter, zegent
de kaarsen en beide voorgangers spreken  gebeden uit. De kaarsen worden bewierookt en 
besprenkeld met water. Iedereen krijgt een brandende kaars en we gaan in processie onder 
het zingen van een lied de kerkzaal weer in. Deze traditie vindt één keer per jaar plaats op 
de dag waarop het verhaal van Simeon en Anna gelezen wordt. Zij hebben door het geloof, 
in dit kindje de Redder der wereld gezien als het Licht tot openbaring der heidenen en 
heerlijkheid voor het volk Israël. Vandaar!

In de dienst zijn veel Rooms katholieke elementen herkenbaar zoals de rituelen rond de 
eucharistie. Het is een hoog liturgische viering waarin veel wordt gezongen, met 
medewerking van de cantorij. De viering heeft veel weg van de Anglicaanse liturgie.
Vaste pianiste in de diensten is de ons welbekende Anita Vos die ook om de week  repeteert 
met de cantorij. Vanavond werkt het hele huisorkest Vos mee, aangevuld met een fluitiste.

De oud katholieken hebben een eigen liedboek, sommige liederen, zoals de Lofzang van 
Simeon, zijn ons bekend maar worden gezongen met een andere melodie. Daarnaast zingen
we ook andere liederen zoals het “Maak mij tot een werktuig van uw geest”, vertaald door ds.
Kees Burger, en als afsluiting van de dienst Lied 425, “Vervult van uw zegen…”, uit het 
Liedboek.

De preek is voor de gelegenheid in de vorm van vragen en antwoorden die de bisschop en 
de pastoor aan elkaar stellen in een hele ontspannen sfeer. Centraal staat de 
ontstaansgeschiedenis en de toekomst van de statie. Wat bezielde de eerste leden om deze 
kerk te beginnen?  Hoe verwacht je dat de Statie  na tien jaar zal zijn? Geloof en vertrouw 
erop dat de Statie er ook dan zal zijn. Laat een ieder dit ook uitdragen in zijn of haar 
omgeving.

Na afloop praten we nog even na onder het genot van een hapje en een drankje en 
verbazen ons dat de oud katholieke kerk zo klein is. Je zou verwachten dat veel katholieken, 
die zich niet kunnen vinden in het strakke beleid van de kerk, lid worden van dit sympathieke 
en ruimhartige kerkgenootschap. Dat gebeurt slechts sporadisch omdat de drempel voor 
katholieken heel hoog is om die kerk te verlaten. Ook al gaan ze niet meer naar de kerk, ze 
blijven lid!

Het was voor ons een aangename kennismaking met dit kleine kerkgenootschap.

Wim en Diny Schipper 



Viering Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag 1 maart 2019

We mogen terugkijken op een inspirerende en sfeervolle viering. De liturgie was voorbereid 
door vrouwen uit Slovenië, die ons bij de tekst uit het evangelie van Lucas hoofdstuk 14 de 
verzen 15-24, aan het denken hebben gezet. Het mooie bloemstuk met verwijzing naar de 
voorplaat van het liturgieboekje, de muziek van Anita en Mirjam Vos en de medewerking van 
de Elia cantorij  hebben een prachtige bijgedragen geleverd. De collecte heeft €239,35 
opgebracht. Het bedrag komt ten goede van projecten in Slovenië.  Dank daar voor.

Het plaatselijk comité.

Verslag landelijke Synode van 16 maart 2019

Omdat de Synodevergadering in november 2018 volledig in het teken stond van het rapport 
van de Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik in de OKKN is er een voorjaarssynode 
ingelast. Zoals gebruikelijk gingen Frans, Albert en Edwin hier weer naar toe. 

De agenda was overwegend gevuld met zaken die tijdens de normale synode aan de orde 
komen:

 Opening
 Verslag Collegiaal bestuur
 Kwartaalrapport Plan van Aanpak
 Meerjarenbeleid & meerjarenbegroting 2020-2023
 Eucharistie
 Statutenwijziging OKKN
 Verkiezingen
 Evaluatie Jongerenpastoraat
 Afronding

Allereerst werd er door aartsbisschop Joris Vercammen stil gestaan bij het overlijden van 
pastoor Remco Robinson. Het leek de laatste tijd juist dat Remco goed kon omgaan met zijn 



depressies. Ze waren net terug van een weekje vakantie. We leven erg mee met zijn familie 
en al zijn dierbaren. 

Het verslag van het collegiaal bestuur werd goedgekeurd door de synode. Zij die meer 
informatie wensen kunnen zich wenden tot onze synodalen.

Het kwartaalrapport Plan van Aanpak n.a.v. het onderzoeksrapport Seksueel Misbruik is 
geschreven. Adries Stam, voorzitter van de Monitorgroep heeft het woord genomen en 
aangegeven dat deze groep (aangevuld met Wim van den Berg en Henk Groen) gaat 
controleren of de stappen die gezet zijn in het Plan van Aanpak ook uitgevoerd worden. De 
groep is net opgericht. De algemene synode ontvangt ieder kwartaal een tussenrapportage 
van het CB en de monitorgroep. Tevens wordt jaarlijks in het verslag van het CB 
gerapporteerd over de voortgang van het Plan van Aanpak. De standpuntbepaling van de 
synode wordt als advies aan het CB gegeven.

Mede in het licht van de tijdens de Najaarsynode 2018 ingediende motie inzake het 
meerjaren financieel beleid van de OKKN, acht het Collegiaal Bestuur het noodzakelijk om 
voor de periode 2020 t/m 2023 een duurzame meerjarenbegroting op te stellen die is 
gebaseerd op een meerjaren strategisch personeelsplan. Het CB wil de synode transparant 
en proactief informeren over het te volgen proces.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

 Het CB wil toekomstige generaties een duurzame kerk kunnen overdragen waarbij 
kwaliteit en financiële haalbaarheid in balans zijn en waarbij recht wordt gedaan 
aan de visie op en missie van de OKKN. 

 Het CB acht het noodzakelijk om te proberen de totale pastorale formatieomvang per 
ultimo 2018 niet te overstijgen. 

 Het CB vindt het noodzakelijk om de bijdrage van de Oud-Katholieke fondsen aan de 
exploitatie van de kerk te maximeren op een percentage van de totaalexploitatie. 
Zoals hierboven werd opgemerkt bedraagt die bijdrage zo’n 25% van de 
totaalexploitatie. Hoewel het CB van mening is dat het verzoek aan de fondsen om in 
deze kosten bij te dragen te rechtvaardigen is, schept een maximering van deze 
bijdrage voor alle betrokkenen duidelijkheid en draagt ze bij aan goed bestuur. 

 Het CB vindt het noodzakelijk om formatie voor het studentenpastoraat (een cruciaal 
element in de opleiding van de nieuwe generatie geestelijken) en het 
jongerenpastoraat (een cruciaal element in de continuïteit van de Oud-Katholieke 
Kerk Nederland de komende decennia) een plek te geven in de vaste formatie per 
begrotingsjaar 2022. 

 Het CB vindt het noodzakelijk om projectformatie die al zo lang bestaat dat ze feitelijk
deel is geworden van de vaste formatie ook in te bedden in die vaste formatie. Dit is 
transparant en helder. 

Er zijn enkele wijzigingen in de statuten van de OKKN voorgelegd aan de synode. Het gaat 
dan om naamswijzigingen van de parochies en staties en enkele wijzigingen inzake 
financieel beheer en een nieuw artikel ten gevolge van de inwerkingtreding van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Tijdens de synode is overeenstemming bereikt over de 
wijzigingen, zodat deze worden doorgevoerd.
Op een nieuw artikel omtrent het inbedden van religieuze gemeenschappen in de OKKN en 
de positie van de Goede Herder zijn diverse vragen gesteld. Dit artikel wordt nog 
geredigeerd, voordat het toegevoegd gaat worden.
 



Door Erna Peijnenburg en Michael van den Bergh is een toelichting gegeven op het verslag 
van het jongerenpastoraat vanaf 1 dec 2015 t/m 1jun 2018. Er zijn heel veel activiteiten 
georganiseerd. Veel activiteiten zijn (mede) door de jongeren zelf tot stand gekomen.
Het CB stelt de Synode voor om het jongerenpastoraat gedurende de jaren 2019-2021 als 
project met een formatie van 0,5 fte te continueren. Dit werd door de synode unaniem 
goedgekeurd.

Bij de verkiezingen is de heer G.J. van der Hulst als vertegenwoordiger van de Haarlemse 
gelovigen toegevoegd aan het Collegiaal bestuur en pastoor Rudolf Scheltinga toegevoegd 
aan het Presidium.
 
Het slotgebed is uitgesproken door bisschop Dick Schoon.

Verslag jaarvergadering Statie H. Elia op 27 maart 2019

Pastoor Erna opende de vergadering met een verhaal over de tsaar die levensvragen stelt 
aan een boer. Heel wijs en een doordenkertje! Ook stond ze even stil bij parochieleden die 
we afgelopen jaar hebben uitgevaren: Nel van Leeuwen, Elly Samson en Carla Mulder.
De mededelingen gingen over: De verhuizing van Dick en Els v.L. Of er nog een vierde 
koster nodig is en het nieuwe historische boek van D.J. Schoon (zie parochiewebsite en 
algemene website OKK).

Edwin brengt verslag uit over de synodes van het afgelopen najaar en voorjaar. Het rapport 
over seksueel misbruik kwam uitgebreid aan de orde, alsook een plan van aanpak. (zie 
verslag van Edwin elders in dit blad). Verder kwam het jongerenpastoraat ter sprake en dat 
men streeft naar een meerjarenbeleid 2020 – 2023, waarbij een duurzame kerk die 
kwalitatief en financieel haalbaar is, centraal staat.
Jet brengt uitgebreid verslag van alle parochiële activiteiten en de ups en downs in onze 
gemeenschap.
Jordy brengt financieel verslag uit tot in de details. Een paar weetjes:
– de gemiddelde bijdrage van kerkbalans is 264 euro.
– het gemiddeld aantal bezoekers per viering is 29.
– de gemiddelde collecte per viering brengt 118 euro op.

Aad en Dick deden de kascontrole. Het financieel overzicht klopt, Jordy wordt bedankt en er 
wordt décharge verleend. Volgend jaar vormen Aad en Els v.N. de kascommissie

Waar staan we en hoe willen we verder? Volgende zaken kwamen ter sprake. Het is 
belangrijk om actief deel te nemen aan oecumenische activiteiten en deelname aan de IKO 
bijeenkomsten. Erna heeft hier wel oren naar. Er werd uitgebreid gesproken over wat 
gastlidmaatschap bij de OKK inhoudt. Tenslotte: hoe zou onze gemeenschap kunnen 
groeien?

Het jaarlijks parochie-uitje is op zondag 4 augustus 2019 naar Alkmaar. We beginnen met de 
eucharistieviering. De verdere dag wordt georganiseerd door Erna, Ellen, Els en Karlien die 
na Pasen de koppen bij elkaar steken. Noteer de datum alvast in je agenda.

Bij de rondvraag meldde Anita dat er reeds 20 meldingen zijn voor het vrouwenweekend in 
Steyl. Verder waren er geen vragen.

Erna sluit de avond af met een gebed.



Mededelingen

Financiën

Opbrengst collectes:
9 februari € 103,40
23 februari € 115,50
6 maart €   75,20
16 maart € 127,45
30 maart €   86,65

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2019 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan 
kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:
NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2019.

Collectedoel 2e kwartaal 2019: Kerkopbouw
‘Tegen de stroom staat Hij ten teken’ zingen we in een van onze kerkliederen. We bedoelen 
daarmee dat ons geloof zich keert tegen dingen die de toekomst vertroebelen: onrecht en 
armoede, wanhoop en onverschilligheid. Vele kerkgebouwen worden in onze tijd gesloten of 
afgebroken. Maar onze kleine kerk neemt waar mogelijk initiatieven om oude kerkplekken 
nieuw leven in te blazen en zelfs nieuwe kerkplekken te stichten. Het Collegiaal Bestuur 
realiseert zich dat dit risico’s met zich meebrengt. Maar in het voetspoor van Hem die tegen 
de stroom in ten teken staat wagen we het erop en vragen we uw geldelijke steun daarbij. 
Waagt u met ons mee? 

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen 
vervoer, belt u dan naar Aad Kruys (0297-282670) Ben van Nieuwmegen (0297-289074) of 
met Karlien Veldhoen. (0297-284561). Zij zijn u graag van dienst.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze 
geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van een van de 
contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien kent u iemand 
binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

mailto:b.dalebout@hotmail.nl


Altaarbloemen, gebedsintenties

Elke viering worden van de altaar bloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
9 februari ging naar Bea Dalebout.
23 februari ging naar Edwin Vos.
16 maart ging naar Jos Zeelen en een boeket naar Jos & Ria Kooijman.
30 maart ging naar Grete Verheij.

Gebedsintenties:
Op zaterdag 13 april 2019 voor Carla Mulder, haar 40-dagen gedachtenis 
(overleden op 27 februari 2019).

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen 
gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: ernapeijnenburg  @gmail.com

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl
Diensten: zie website OKKN.

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een 
email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van de bestuursleden.
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